
Dag Peter, 
 
Dank voor uw vriendelijke mail. Het is voor ons altijd wat wennen om 
coronaproof een tentoonstelling te ervaren. We vonden het een hele 
prestatie om al die verschillende disciplines bij elkaar voor te stellen 
en dat dan nog in zo'n unieke locatie. Proficiat! 
Vooral de aquarellen en het verhaal van de gebroeders van Gogh spraken 
ons erg aan. 
Nog veel succes verder en tot ziens. 
Hartelijke groeten, 
Tieto & Ria 
 
---------------------------------------------------------------------- 
Hai Peter, 
Ik wilde je al een mail sturen maar je was me voor. 
Wij vonden het ook heel leuk.  En wat een mooi boek hebben jullie gemaakt. 
Een plezier om te bekijken en te lezen. Proficiat!  
Groetjes van ons. X 
Matthias Schepers 
 
---------------------------------------------------------------------- 
Het is een mooi boek Peter 
Pproficiat 
Luc Peetermans 
 
Goede morgen Peter en Veerle, 
Jullie ook bedankt dat we erbij mochten zijn. 
Mooie tentoonstelling en tof om jou boek zo te presenteren. 
Ik heb er met veel belangstelling al in gekeken en gelezen. 
Groetjes en hopelijk zien we jullie nog wel na de corona tijden. 
Ook de groeten aan Jos en Sonia. 
Mon en Denise 
Denise Van Asbroeck 
 
---------------------------------------------------------------------- 
Lieve Peter en Veerle, 
Ook wij hebben erg genoten om jullie weer te zien en het mooie werk te kunnen 
bewonderen. Nu sla ik je boek open en lees er een pagina uit, verwonder me over je foto’s. Zo 
ben je iedere dag toch dichtbij. Dat is fijn, en bijzonder! 
Het was de ’lange rit’ meer dan waard, we wilden er echt graag bij zijn. En vanaf nu mag het 
misschien wel weer een hele poos niet meer. 
Alhoewel, zo’n paar dagen in de caravan bij Koen lijkt ons ook wel wat. Gisteren worstjes 
gegeten van de varkentjes aldaar. Ooooh, die waren goddelijk, ik heb de varkentjes enorm 
bedankt in gedachten. 
Nu op naar mijn werk in de Odin-winkel. Later weer meer. 
Tot een keer in het atelier? 
Veel liefs 



Margreet 
 
---------------------------------------------------------------------- 
Dag Peter en co. 
Met zo'n patroon als Marcoen moeten we geen schrik hebben van exotische beestjes, dus 
kom ik heel graag om verbaasd te worden door jullie vakmanschap. 
Ook Luc Van Craenendonck komt graag mee, als het mogelijk is op zondag rond 17 u. 
Geef je ons een seintje als dit niet uitkomt? 
Alvast bedankt, heel veel succes en tot rap! 
Rik 
 
---------------------------------------------------------------------- 
Lieve Peter 
Blij dat ik er toch gisteren weer was en jullie beiden nog eens gezien te hebben. 
De voorstelling van jullie boek was knap en het boek zelf zit vol met boeiende 
teksten , mooi foto's - gedichten -tekeningen , mooi resultaat toch weer. 
En boek dat ik regelmatig ter hand zal nemen , en er van genieten. 
De foto van Lucia p. 182.................geweldig !!! Ook de tekst zeer mooi Peter. 
En zo zullen er nog meerdere pareltjes verschijnen. 
Peter komen jullie eens graag langs , echt geen probleem hoor , maar laat dan 
een seintje. Vrijdagavond en zaterdagvoormiddag zit ik wel op de academie. 
Hopelijk tot gauw en groetjes aan Veerle . 
liefs  Hild 
 
---------------------------------------------------------------------- 
Chris Brusselairs 
Graag gedaan!  
Ik heb 5 jaar geleden toch gezegd dat ik je m'n ganse leven dankbaar zal blijven voor die 
mooie tekst voor Yvo...  
En het was ook de moeite. Watou in Mol  . 
'Stralend' voel ik me niet echt, maar 't is maar goed dat ik zo overkom. 
Het leven zonder Yvo blijft een opdracht. 
Alleszins nog veel succes met en plezier aan je artistieke projecten.  
Chris 
PS ik ben in het boek op zoek gegaan naar de foto die in de kapel m'n aandacht trok. Zoiets als 
'le futur était plus beau avant'... Voorlopig nog niet gevonden 
 
---------------------------------------------------------------------- 
Dag Peter en Veerle! 
…wat een mooie foto … ik stuur hem zo door naar mijn broer voor een afdruk ;-)) 
Bedankt ook voor de lieve gedachten … zo wordt de chemische coctail dragelijker … 
Lfs 
Piet Taghon 
 
Heel graag gedaan Peter. 
Ik hoop dat jullie voorstelling succesvol is geweest. 
---------------------------------------------------------------------- 



De combinatie van foto en poëzie en verhaal en illustratieve schilderwerkjes was zeker een 
schot in de roos. 
Gezellig en mooi gepresenteerd.... op  een perfecte locatie om cultuur te omarmen! 
 Ik heb er alleszins heel erg van genoten en doe het nog dagelijks door een aantal bladzijden 
uit het boek , met ietsjes meer aandacht en focus op ... al mijmerend even door te nemen! 
Heel erg bedankt ook voor de uitnodiging, We spreken zeker nog eens af voor een babbel. 
Hou jullie haaks. 
Vriendelijke groet, 
Jerom Boons 
 
---------------------------------------------------------------------- 
Maar dat is mijn dubbelgangster!  
Gerd Belmans 
 
Absoluut gelijk Peter  
Ik herken mijzelf in deze vrouw  
Dank vr de foto  
Gisteren genoten van jullie expo!  
Verrassend mooie en inventieve samenwerking 
Proficiat!   
Reeds genoten van het boek owv de prachtige compilaties! 
Benieuwd naar een volgende creatieve move  
Ivm mijn website:  
Gaat pas volgende maandag online.. 
Dus nog even geduld  
 
---------------------------------------------------------------------- 
Ik had nog graag mijn visitekaartje aan Sonja willen geven.  
Maar zij was er niet bij mijn vertrek. 
Mss haar e-mailadres even doorgeven.. 
 
Liefs en hou jullie gezond 
Annik Moorthamers 
 
---------------------------------------------------------------------- 
Hallo allebei, 
Proficiat , het boek is mooi, aangrijpend, gevoelig en grappig tegelijk. 
Het ligt op onze salontafel, ideaal om zomaar ineens vast te pakken en ons te laten verbazen! 
tot binnenkort 
Herwig en Annik 
 
---------------------------------------------------------------------- 
Peter, 
het boek werd vandaag geleverd. Heel mooi. Prachtige foto's en schitterende verhalen. Ik heb 
er ondertussen al even van geproefd en ben nieuwsgierig geworden naar de rest. Bedankt. 
Wat weer een prachtig kind heb je gebaard! Een heerlijk mijmer-bladerboek, met grappige 
anekdotes, gedichten, tekeningen en fraaie foto's! 



Bij het eerste gedicht dat ik opsloeg moest ik gelijk denken aan de oude stenen bierpul van 
mijn opa, die ergens op zolder staat te verstoffen, die met een plaatje en de volgende tekst 
is geïllustreerd: Der Tabak und der Alkohol sie sind des Menschen Feind; Doch in der Bibel 
steht geschrieben deine Feinde sollst du lieben. 
En zo is het maar net! 
Jacqueline Booij 
 
---------------------------------------------------------------------- 
Dag Sonia, Peter en Jos. 
Mijn (onze) complimenten voor jullie verbazingwekkende boek! 
Prachtige foto's en schitterende illustraties. Pakkende poëzie en 
meeslepende verhalen. 
Alles doorspekt met herkenbare 'dagdagelijksheden' en humor. 
Een bestseller! 
Proficiat!!! 
Jacqueline en Serge 
 
---------------------------------------------------------------------- 
Dag Peter, 
 
ik wou je nog even bedanken voor het prachtige boek én voor het persoonlijk langsbrengen. 
Ik geniet en verbaas mij mondjesmaat.... 
Nog een vraagje, als ik in de toekomst nog boeken van jou wil bestellen, doe ik dit dan best 
rechtstreeks bij jou of via de officiële boekhandel ? 
Hilde 


